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 NIEUWSBRIEF 29 JANUARI 2023 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. 

‘AllesOverHoop’ is het thema van de Kerk-School-

Gezinsdienst van deze zondagmorgen. Op de 

basisschool zijn de kinderen bezig geweest met Jozef 

en in deze dienst lezen we een stuk uit het laatste 

gedeelte van de Jozefgeschiedenis. Het is Genesis 

45:1-16. Aan de dienst werken verschillende kinderen 

mee. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar in de 

Rank te ontmoeten en door te praten over de dienst.De 

muzikale begeleiding is in handen van Anneke van 

Genderen (orgel/piano), Margreet Muijlwijk en Annelise 

Dijksman (zang). 

De avonddienst wordt geleid door ds. J.H. Menkveld. We 

lezen zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Na 

een aantal zondagen over de ellende, komt nu de vraag: 

Wie kan ons redden uit onze ellende? En het eerste ant-

woord is dan: iemand die echt mens is geweest. 

Waarom moest Jezus mens worden en wat hebben we 

daaraan? De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 

Scott Baks (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie – Stichting De Hoop 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

3. Inventaris en onderhoud gebouwen 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
03-02   Ophalen oud papier 

03-02  Collectebonnenverkoop, van 18.30 – 19.00 uur 

in de Rank 

04-02  Tweedehands boekwinkeltje open van 10.30 – 

15.30 uur 

Zondagsschool 
Ha jongens en meiden, vandaag is er 

weer zondagsschool! We gaan het heb-

ben over Mozes die door zijn moeder in 

een rieten mand in de Nijl gezet wordt en 

dan gevonden wordt door de dochter van de farao. Zien 

we je zo? Groetjes van de leiding 

Meeleven 
Charles Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) is zondag 

22 januari plotseling opgenomen in het ziekenhuis, 

maandag 23 is hij succesvol geopereerd aan een ont-

stoken galblaas. Hij is dinsdag weer thuisgekomen. 

Bedankt -1- 
Mede namens Anneke wil ik u allen heel hartelijk bedan-

ken voor de vele kaarten die ons bereikten t. g. v ons 50 

jarig huwelijk. Ook de bloemen uit de kerk waren na-

mens de gemeente een warme felicitatie. Vijftig jaar ge-

trouwd te zijn betekende vroeger ook 50 jarig predikant. 

Dat ging destijds veelal samen. Op beide mogen wij met 

dankbaarheid terugzien met dank aan God die ons voor 

elkaar gespaard heeft. Jan en Anneke Kaai 

Bedankt -2- 
Op 17 december waren wij 40 jaar getrouwd. De verbon-

denheid met de kerkelijke gemeente hebben we ervaren 

in de vele persoonlijke reacties en kaarten. Het heeft 

ons erg goed gedaan; dank daarvoor. Theo en Anneke 
Segers 

Bedankt -3- 
Wij willen jullie via deze weg bedanken voor alle steun 

van het afgelopen half jaar. Alle gebeden, de vele kaar-

ten, bezoeken en reacties (op wat voor manier dan ook) 

tijdens de periode van ziek zijn, maar ook voor ons 25 

jarig huwelijksjubileum in november. Het werd door ons 

zeer gewaardeerd. Onze dank is groot dat het herstel is 

ingezet. Jan en Anja Vink 

Actie voor de Kapuna Life School 
Lieve jongens en meis-

jes, jullie hebben voor de 

Kapuna Life school veel 

klusjes gedaan en met 

elkaar het fantastische 

bedrag van €444,85 op-

gehaald. De diaconie ver-

dubbelt dit bedrag, dus we hebben met elkaar €889,70 

opgehaald voor de school. Ontzettend gaaf dat jullie zo 

betrokken waren. Bedankt namens de school. 
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Heidelbergse Catechismus - avonddienst 
Zondag 5 

12 Volgens het rechtvaardige oordeel van God hebben 

wij de straf verdiend. Is er een manier om aan die straf 

te ontkomen en dat het weer goed is tussen God en 

ons? 

God is echt rechtvaardig. Daarom wil Hij dat onze 
schuld volledig wordt betaald, door onszelf óf door ie-
mand anders.  
13 Kunnen wij onze schuld zelf betalen? 

Nee, op geen enkele manier. Wij maken zelfs onze 
schuld elke dag groter.  
14 Is er een ander schepsel dat voor ons kan betalen? 

Nee, God wil niet een ander schepsel straffen, voor de 
schuld van de mens. Ook kan geen enkel schepsel het 
gewicht van de toorn van God tegen de zonde dragen en 
andere schepselen daarvan verlossen.  
15 Is er dan niemand te vinden die ons verlossen kan? 

Er moet een Middelaar komen. Iemand die 100% mens 
is, zonder zonden. Ook moet die Persoon sterker zijn 
dan alle andere schepselen: Hij moet echt God zijn. 

Wilma niet 
De thema-avond ‘Mijn Kind gelooft!…het wel…Wat nu?’ 

met Wilma Veen die gepland stond voor maandag 20 fe-

bruari a.s. gaat niet door. Wilma zal dan helaas nog niet 

voldoende hersteld zijn van een openhartoperatie om in 

De Rank te kunnen komen spreken. Wij wensen haar 

Gods zegen en hopen dat zij spoedig herstelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert wel 
Op maandagavond 20 februari a.s. verzorgt Bert Reinds 

(www.meandmyhouse.nl) een avond over opvoeden. 

Het thema van die avond zal zijn ‘Kinderen hebben gren-

zen nodig, ouders ook?’. Hoe geef je grenzen aan zonder 

kinderen in een keurslijf te jagen? Grenzen stellen is po-

sitief; het heeft als doel structuur en veiligheid te bie-

den zodat er vrij en veilig ontwikkeld kan worden. 

Waarom vinden we het dan zo lastig en wat zegt dat 

over onze eigen ervaringen? Over deze en andere vragen 

gaan we het samen hebben op deze themavond.  

Doelgroep: alle ouders/opvoeders  

Locatie: zaal 1 van De Rank 

Opwekking 2023 
Op woensdag 1 februari om 12.00 uur gaat de registra-

tie van de Pinksterconferentie 2023 van start! En kun 

je je aanmelden om de conferentie mee te beleven mee 

als daggast, kampeerder of medewerker. De Pinkster-

conferentie vindt plaats van 26 t/m 29 mei, in Bidding-

huizen. Ook dit jaar willen we weer met een groep uit 

Giessenburg afreizen. Het thema dit jaar is “Maar wij 

zien Jezus”. Je aanmelden voor de Groep Giessenburg 

werkt heel eenvoudig. Je meldt je met je reisgenoten 

aan voor het kamperen bij www.ikganaaropwekking.nl 

en loopt de hele registratie af. Na afloop ontvang je een 

mail met een registratienummer. Deze mail stuur je 

door naar ons. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Meld 

je aan vóór eind april. Meer informatie op de website en 

de Scipio app. Mailen, bellen of appen kan ook altijd. 

Leokrijgsman77@gmail.com 06-15680758 

Wilma en Leo Krijgsman 


