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 NIEUWSBRIEF 12 FEBRUARI 2023 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten  
De morgendienst is een focusdienst, waarin ds. J.H. 

Menkveld voor gaat. We lezen met elkaar Psalm 84 over 

Verlangen en Verwachting. De Psalm bezingt de liefde 

voor Gods huis en het verlangen daar te zijn. Een 

prachtige aanmoediging en herinnering voor ons hoe 

waardevol het is dat we samen mogen komen in de 

kerk. We zijn het gemis in de coronatijd toch nog niet 

vergeten? De muzikale begeleiding is in handen van 

Anneke van Genderen (orgel), Martin Klop (piano), 

Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Dorine Dijksman 

(viool), Anne-Marie Meerkerk & Lisanne Buchner (zang).  

De avonddienst wordt geleid door ds. P.G.I. van den Berg 

uit Asperen. We lezen Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:14-30. 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Scott 

Baks (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie – Noodhulp in Syrië 

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
13-02  Poëzie in Bijbels licht, inloop vanaf 19.45 uur, 

aanvang 20.00 uur. Zaal 1 van de Rank 

14-02  VrouwenBijbelstudie, start 9.00 uur 

16-02  VrouwenBijbelstudie, start 9.00 uur 

16-02  Rondreis door de Bijbel, aanvang 20.00 uur, in 

de Maranathakerk 

In herinnering 

In de leeftijd van 96 jaar is 2 februari overleden 

Apollonia Willemijntje Bogaard-Bouwman. Voorheen 

woonde zij aan de Bogerd, maar inmiddels al weer 

enkele jaren in de Lange Wei. Eerst nog met haar man 

Cees Bogaard, die twee jaar geleden om deze tijd 

overleed. Eerder was zij weduwe van Gerrit den Toom. 

Vele jaren is Plonia lid geweest van de Koinonia kring, 

waardoor haar geloof groeide. Afgelopen dinsdag heeft 

de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsgevonden. In 

de voorbede gedenken we haar kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen. 

 

Zondagsschool 
God zei tegen Mozes: ‘Ga 
naar de farao. De farao en 
zijn dienaren zullen niet 
toegeven. Daar heb ik zelf 
voor gezorgd, zodat ik won-
deren kan doen in Egypte.’ 
Vandaag gaan we weer verder met het Bijbelgedeelte 

over Mozes. Het gaat over de achtste van de tien 

plagen. God stuurt sprinkhanen die alles zullen opeten. 

We hopen jullie straks weer te zien!  

Groetjes van de leiding 

Meeleven 
 Joke Vos (Wilhelminalaan 86, 3381 BR) is afgelopen 

week opgenomen in het Beatrixziekenhuis. We wensen 

haar Gods kracht toe en Zijn zegen over de behandelin-

gen. 

 Magda van Kolfschoten (Hof van Giessen-Nieuwkerk 

72, 3381 JM) is dinsdag weer thuisgekomen uit het zie-

kenhuis. We wensen haar Gods zegen toe bij het ver-

dere herstel. 

 Maarten Schep (Hof van Giessen-Nieuwkerk 19, 3381 

JM) is afgelopen dinsdag aan het hart geopereerd. Er is 

dankbaarheid dat de operatie goed is verlopen en hij 

woensdag al weer naar huis mocht. In de voorbede vra-

gen we om Gods zegen over het herstel. 

Geboren  
Zondagavond 5 februari is bij 

Maarten en Tanja Korevaar (Wil-

helminalaan 35, 3381BN) een 

dochter geboren. Zij heeft de na-

men Anna Irene meegekregen. Haar roepnaam is Aagje. 

Van harte willen we Maarten en Tanja en broer Joost 

feliciteren met haar geboorte. De ouders wensen we 

Gods zegen toe bij het opvoeden van hun kinderen. 

Bedankt 
Graag wil ik, ook namens mijn vrouw, iedereen hartelijk 

bedanken voor de vele kaarten, bloemen en bezoekjes 

tijdens mijn herstel na een valpartij. Hartelijke groeten, 

Arie en Riet van Noordennen 



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

Jeugddienst 
Volgende week zondag is er ‘s avonds een jeugddienst 

met als thema ‘Atje’. Hebt u geen idee waar het dan 

overgaat, dan kunt u dit gerust aan een jongere vragen. 

Zij weten dit wel en zingen misschien wel gelijk ‘Atje 

voor de sfeer”. Waarschijnlijk hebben zij geen idee hoe 

dit thema te combineren is met een jeugddienst. Leest 

u dan samen Daniël 5:1-6 en Mattheüs 26:37-39 en 

kom samen naar de dienst. 

Diaconiecollecte - Noodhulp in Syrië 
Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en 

Turkije eisen duizenden levens. Tienduizenden mensen 

zijn gewond. Het Christelijk Noodhulpcluster is al jaren 

in Syrië aanwezig en biedt noodhulp aan de slacht-

offers. De impact van de aardbeving is groot. Door 

oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen 

Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis 

nog veel groter geworden. Het Christelijk Noodhulp-

cluster is al vele jaren ter plaatse en verleent nu 

noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aard-

bevingen. Dat doen ze samen met kerken en met 

partnerorganisaties. Uw gebed en uw gaven zijn van 

harte aanbevolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Focus Avond 16-2-2023 
Een Open Focus Avond is voor 

iedereen die kennis wil maken met 

het Focus-traject en zich wil 

verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over 

ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin 

we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst 

gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema 

van deze avond is ‘Verlangen en verwachting’. Ben jij 

erbij op deze avond? Van harte welkom! Inloop 19:30 in 

de Rank met koffie en thee, aanvang 19:45. 

Open Avond  -Terugblikken & vooruitkijken- 

Uitslag tussentijdse evaluatie Focustraject 

Donderdag 16 maart nodigt het Focusteam de 

gemeente uit; jong en oud, betrokken of minder 

betrokken, evaluatie ingevuld of juist niet. Iedereen is 

van harte welkom! We starten de avond met een 

opening over ‘Liefde en echtheid’ en zullen vervolgens 

de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het 

Focustraject met jullie delen. Aan de hand daarvan 

blikken we terug en kijken vooral met elkaar vooruit 

naar hoe we de ideeën en suggesties vorm kunnen gaan 

geven. Inloop 19:30 in de Rank met koffie en thee, 

waarna we starten om 19:45. 

Open Kerk  
Na deze focusdienst zal de kerk de hele middag open 

blijven. Als huis van bezinning en gebed. Grijp de kans 

om op de plaats waar Gods gemeente al eeuwen samen 

komt te bidden, luisteren en lezen uit de Bijbel. De kerk 

is dus niet open voor een historische rondleiding, maar 

echt als gebedshuis! Van harte welkom of u nu wel of 

niet lid bent van de gemeente. 

 


