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Bij de diensten – 1e Pinksterdag 
In de morgendienst  gaat 
ds. J. Holtslag voor en zal 
Aqua Viva medewerking 
verlenen door het zingen 
van een aantal liederen. 
De schriftlezing op deze 

eerste Pinksterdag is Handelingen 2:1-13 en 
aansluitend vanuit het Focusthema Uitverkoren 
vreemdelingen 1 Petrus 1:1-6 en 2:11.  
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Anneke van 
Genderen (orgel/piano) en Ruth van Veldhuizen 
(dwarsfluit). 
De avonddienst wordt geleid door T.C. Verhoef uit 
Nijkerk. We lezen Johannes 16 : 5 – 15 en gaan in op 
het thema Het is beter voor jullie…..  
De muzikale begeleiding is in handen van Leen Donk 
(orgel) en Marieke Donk (piano).              

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Pinksterzendingscollecte GZB 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
30-05 Gebedskring, 20.15 uur Rank zaal 2 
01-06 Open Focusavond, 19.45 uur Rank 
02-06 Ophalen oud papier 
    ,,      Verkoop collectebonnen, 18.30 – 19.00 uur Rank 
03-06 Boekwinkeltje extra open, 10.30 – 15.30 uur 

Dankbetuiging 
Ook namens de kinderen wil ik u allen bedanken voor 
het medeleven dat wij van u ontvingen naar aanleiding 
van het overlijden van mijn man en onze vader. Wij 
hebben dit ervaren als een hele warme deken.   
Adrie Vlok-Born 

In Memoriam 
Afgelopen dinsdag 23 mei  is Jan Anthonie Noordermeer 
overleden in de leeftijd van 76 jaar. Jan is na een leven 
lang hard werken en in goede gezondheid de laatste 
jaren veel ziek geweest. Hij kreeg meer en meer last 
van zijn longen en had minder energie. De laatste weken 
ging hij heel erg hard achteruit en is hij toch onverwacht 
snel overleden. Jan kwam niet in de kerk, hij zag er 
tegenop zomaar binnen te lopen. Maar hij volgde de 
diensten thuis en het geloof was belangrijk voor hem. 
Op zijn rouwkaart staat een psalmvers dat hij tot op het 
einde uit zijn hoofd kende vanuit zijn jeugd: "Opent uwen 
mond; Eist van Mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond; Al 
wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en 
overvloedig." Jan wordt dinsdag in besloten kring 
begraven vanuit de Rank. Aansluitend is er de 
gelegenheid tot condoleren in de Rank van 12.15-13.15 
uur. Laten we als gemeente bidden voor ieder die hem 
mist, en in het bijzonder voor zijn vrouw Lies. 

Meeleven 
De afgelopen week werd duidelijk dat bij mw. C.P. van 
Hoorne-Muijlwijk in Open Vensters (Prinses Marijkeweg 
34 A216, 4233HM) de krachten afnemen en zij steeds 
meer slaapt. Al vele jaren verlangt zij er naar om Thuis 
te komen. In de voorbede dragen we haar leven in Gods 
handen.  

Verhuizing 
Na 27 jaar in Giessenburg gewoond te hebben gaan 
Hugo en Silvia Oosterling met Anneke en Huub 
verhuizen naar het ouderlijk huis van Hugo aan de 
Lekdijk 132 in Langerak. We wensen jullie een goede 
verhuizing toe en Gods zegen.   

Huwelijksjubileum 
Op 30 mei zijn Hans en Anja de Baat (Meanderhof 9, 
3381 JN) 25 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie 
samen met Lennart, Lieke en Sieme feliciteren met dit 
jubileum. We wensen jullie Gods zegen toe. 
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Liederen Aqua Viva morgendienst 
Blok 1: Klr 160 – Votum & groet 

Klr 244 – Tienduizend redenen 
Blok 2: Mijn ziel verlangt naar U 

     Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
     In God de vreugde van ons hart. 
Klr 187 – Een toekomst vol van hoop 

Blok 3: Klr 201 – Heer, U bent mijn leven 
Klr 220 – Jezus leeft in eeuwigheid 

U kunt meelezen via de bovenstaande tekst of door het 
nummer in Kleurrijk op te slaan. 

Muskathlon Molentocht 
Hee jongens en meisjes, hebben jullie 
24 juni al in je agenda staan? Op deze 
dag is de Muskathlon. Op de 
zondagsschool heb je gehoord dat JIJ 
ook mee kunt doen met de activiteit in 
het park. We gaan rondjes fietsen in het park. Zit je in 
groep 1 t/m 8 dan kun je hieraan meedoen! We hebben 
JOU echt nog nodig, want we kunnen met nog veel meer 
kinderen gaan fietsen.  Geef je snel op bij Eline Boer (06-
25536655) of via de volgende link: 
https://home.muskathlon.nl/c/muskathlon-aanmelden  
Op de zondagsschool heb je een informatiebrief 
gekregen voor welk goed doel je kunt gaan fietsen en 
de verdere uitleg van de activiteit. Ook zat hier de 
sponsorbrief bij. Als je deze niet meer hebt, kun je deze 
meenemen bij de toreningang of ophalen op Kerkweg 
1b. Voor meer informatie zie het Scipiobericht! 

Muskathlon@Home: Into the wild hike! 
Voor alle wandelaars en natuur-
liefhebbers organiseren we 24 juni 
een wandeling over de onverharde 
paden tussen Kinderdijk en 
Giessenburg. Deze prachtige route 

van ongeveer 25 km biedt een mooie kans om jezelf 
fysiek uit te dagen, de omgeving goed te leren kennen 
en bovenal: jezelf in te zetten tegen onrecht! Klinkt dit 
nog niet uitdagend genoeg? Met wat extra bepakking, à 
la Into the Wild, wordt het al snel een andere tocht! Wij 
zullen vervoer naar Kinderdijk regelen, je hoeft alleen op 
eigen kracht terug! Meld je aan bij Rick van Genderen 
(06-11242073 of rickvgenderen@gmail.com). 

 

Toer voor het Goede Doel 
Zaterdag 3 juni organiseert de IZB een 
wielrentoertocht langs missionaire 
plekken. Dit jaar is de start in Huizen 
en wordt verder de Noorderkerk in Amsterdam (Huis 
voor de ziel) aangedaan en pioniersplek Zuiderlicht in 
Lelystad. De route is 155 km. Informatie en inschrijving 
verloopt via www.toervoorhetgoededoel.nl. De gevolgde 
route is schitterend en de bezoeken aan de 
pioniersplekken zullen indrukwekkend zijn. 

Meet Me 
Meet Me organiseert zaterdag 17 juni een stads-
wandeling in Vianen. Daarna ontmoeten we elkaar onder 
het genot van hapjes en drankjes. Vooraf is er een 
gezamenlijke maaltijd. Lijkt het je leuk en ben je tussen 
de 25 en 45 jaar oud, geef je dan op. Dit kan t/m 14 juni. 
Voor verdere info zie meetmevijf.jouwweb.nl 

Van Harkema in Kapuna Life School 
Weer een belevenis met mijn klas in 
de Kapuna Life School. We hebben 
niet veel methodes beschikbaar in 
school, dus veel lessen moeten we 
zelf in elkaar zetten. Voor kunst hadden Shem (mijn 
collega) en ik bedacht dat we deze termijn de kinderen 
iets zouden laten doen met traditionele kunst. In Papoea 
Nieuw Guinea is houtsnijden een grote culturele 
ambacht. De vader van Esther, onze hulp, is er erg goed 
in en wilde ons helpen om dit met de klas te gaan doen. 
Verschillende weken hebben de kinderen gewerkt aan 
het hout uitsnijden en daarna nog twee lessen om de 
figuren te verven met traditionele verf. We waren 
behoorlijk trots. Maar toen kwam ik erachter dat deze 
figuren traditioneel gezien afgoden zijn. De afgelopen 
decennia hebben christenen in Papoea Nieuw Gruinea 
massaal deze houtsnijwerken verbrand, om te breken 
met de occulte gebruiken. Met de klas hebben we erover 
gesproken en 1 Korintiers 8 bestudeerd en er in groepjes 
over gebeden. Niet omdat we geloven in afgoden, niet 
omdat houtsnijwerk goddelijk is, maar omdat het 
aanstootgevend is voor mensen die hier nog wel deze 
associaties bij hebben, gaan we (helaas voor onze 
moeite en inspanning) de houtsnijwerken weer 
vernietigen. 
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