
 

 NIEUWSBRIEF 18 JUNI 2023 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 

Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

 

Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. Deze  

dienst is de eerste in een serie over Werk en Geloof. Het 

thema is: Werken om te leven of leven om te werken? 

We denken na over hoe we als christen goed werken en 

dat afbakenen van ons privéleven. Daarnaast hebben 

we de voorbereiding op het Heilig Avondmaand en zal 

Willem-Jan de Wit in deze dienst iets delen over zijn 

werk in Egypte! De muzikale begeleiding wordt verzorgd 

door Arie-Jaap de Kok (orgel) en One Man Audience. 

In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen uit 

een psalm die in de jaren ‘70 gekoppeld is aan het 

slavernijverleden. Door de uitvoering van Boney M is het 

lied een hit geworden. Het gaat over ‘By the rivers of 

Babylon’. Een lied dat gebaseerd is op Psalm 137. Een 

psalm die met uiterst heftige woorden eindigt. Zo heftig 

dat er als vanzelf vragen komen hoe deze psalm in de 

Bijbel is gekomen. Is dit ook Gods Woord? Zondagavond 

gaan we hiermee bezig. De muzikale begeleiding is in 

handen van Robert van Eijl (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie - Bright Star Education    

2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
21-06  Censura Morum, 19:00-20:00 uur a/d Heul 34 

22-06  Huwelijksdienst Floriaan de Kok en Willeke 

Faro , 15.00 uur  

Kaarten voor jarige zendingsmedewerkers 
Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, wor-

den na de ochtenddienst bij beide uitgangen van de kerk 

een beperkt aantal verjaardagskaarten voor zendings-

medewerkers of hun jarige gezinsleden uitgedeeld. Het 

adres is al voor u op de enveloppe geschreven. In de lin-

kerbovenhoek staat de verjaardag datum en bij kinderen 

ook het geboortejaar vermeld. Namens de zendings-

commissie bedankt voor uw medeleven en het ver-

sturen van de kaart. 

Huwelijk 
Donderdag 22 juni hopen Floriaan 

de Kok en Willeke Faro (Wilhelmi-

nalaan 44) in het huwelijk te tre-

den. De kerkelijke bevestiging en intrede is om 15:00 

uur in de kerk. Het toekomstig adres van het bruidspaar 

is Kaatsbaan 1, 4209 AD Schelluinen. Floriaan en Wil-

leke wensen we Gods zegen over hun huwelijk. 

Terugblik Uw Koninkrijk kome 
In de dagen voor Pinksteren zijn we als gemeente in ge-

bed geweest voor degenen om ons heen die niet gelo-

ven daar moeite mee hebben. Het is mooi om in de af-

gelopen dagen terug te horen dat er ook echt gebeds-

verhoring plaats heeft gevonden. Er zijn soms onver-

wacht gesprekken ontstaan over het geloof en er is 

nieuwe openheid gekomen om met het geloof bezig te 

zijn. Prachtig om te zien hoe God aan het werk gaat als 

wij hem bidden. Dat gaat niet bij iedereen op dezelfde 

manier maar hopelijk moedigt dit ons aan om te blijven 

bidden. 

Pannenkoekenbakkers gezocht!  
Op 24 juni wordt er door jong en oud gesport in de Al-

blasserwaard tijdens de muskathlon@home. Na alle 

sportieve activiteiten zijn er pannenkoeken in de rank. 

Wie heeft er zin en tijd om pannenkoeken te bakken en 

op zaterdag 24 juni om 10.00 uur af te leveren in de 

rank? We horen het graag via de mail of door een appje 

te sturen. Alvast hartelijk dank. Marleen van Houwelin-

gen en Janneke Verspui Genjverspui@outlook.com/ 

0621614721 

Gebedskalender 
Vandaag wordt de nieuwe gebedskalender uitgedeeld. 

De kalender is ook te lezen op de website en in Scipio.  

Overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de 

toren in de kerk. De diaconie heeft de gebeden voor de 

eerste week genoteerd. De 6 weken schoolvakantie zijn 

onderverdeeld in 3 keer 2 weken. Voor het aanleveren 

van gebedspunten via de mail:  annemarie-

verspuij@live.nl 
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VrouwenBijbelstudiegroep 
Onze startmorgen is gepland op D.V. dinsdag 12 sep-

tember. Voor het komende seizoen is gekozen voor de 

studie van Henk Binnendijk “Niemand is als hij”. Bent u 

één van onze leden dan ontvangt u dit studieboek(je) 

vóór de zomervakantie in de brievenbus. Onze bijeen-

komsten zijn ook in het nieuwe seizoen weer - 1x per 

maand - op dinsdag- en donderdagmorgen. U kunt kie-

zen welke ochtend u het beste uitkomt.  Er is altijd 

ruimte voor meer nieuwe deelnemers…voel u dus wel-

kom! Mail in dat geval naar frida.bogerd@gmail.com en 

ook u ontvangt dan het boek. Een  hartelijke groet en 

een ontspannende zomer toegewenst door de stuur-

groep. 

GZB Experience jongerenreis 
Ben jij 18 tot 25 jaar en wil je 

graag met andere jonge christe-

nen op zoek gaan naar inspiratie 

voor geloven en voor missionair 

kerk zijn? Van vrijdagochtend 13 

tot woensdagavond 18 oktober 2023 kun jij mee op ver-

kenning naar Zuid-Frankrijk met de Focus-Experience. 

Je ontdekt naast het mooie landschap en de prachtige 

dorpjes hoe het is om een kleine, levende kerk te zijn. 

We zijn op bezoek bij GZB-zendingswerkers ds. Geert 

Lustig en zijn vrouw Florien, en bij de christenen met 

wie zij werken. Zij delen hoe zij leven, hoe zij Jezus vol-

gen, hoe zij zoeken naar manieren om te geloven op hun 

plek. Ontdek alles over dit mooie avontuur op 

https://gzbexperience.nl/focus-frankrijk.nl Meer info 

bij de predikanten of het focusteam. 

Unieke openlucht Psalmzangavond 
Het Wycliffe-comité Licht voor Azië organiseert een 

unieke openlucht psalmzangavond met bovenstem! 

Deze avond is op D.V. vrijdag 23 juni in het weiland te-

genover Nieuweweg 20 Schelluinen (Scheiwijkzuivel).  

U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom op het boe-

renterrein met o.a. een frietkar, koffiekar, boerenijs en 

een springkussen. Vanaf 20 uur start de psalmzang-

avond o.l.v. Ds. A.S. Middelkoop en organist Arie v/d 

Vlist. Toegang is gratis, de collecte en een deel van de 

opbrengst van consumpties is t.b.v. Wycliffe – Licht 

voor Azië. Het belooft een mooie avond te worden! Be-

leeft u deze avond ook met ons mee? Neem uw eigen 

stoel/plaid mee. www.lichtvoorazie.nl 

Israëlreis – 1-10 mei 2024 
Het is het land van de Bijbel. Talloze geschiedenissen 

uit het Oude en Nieuwe Testament spelen zich hieraf. 

Tegelijk reizen we niet in die tijden, maar in D.V. 2024. 

Het is hiermee ook het land waar 75 jaar geleden de 

staat Israël is uitgeroepen en het land waar de Pales-

tijnse autoriteiten het in bepaalde gebieden voor het 

zeggen hebben. Een interessant land in vele opzichten.  

Als gemeentelid kunt u dit land te leren kennen. Een be-

zoek aan Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth en Kaper-

naüm. We komen op de plaats waar Jezus de Zaligspre-

kingen uitsprak en waar hij de vijf broden en twee vis-

sen vermenigvuldigde. Het is vanaf nu tot 1 september 

te boeken. Voor informatie kunt u kijken op https://her-

vormdgiessenburg.nl/israelreis-1-10-mei-2024/ of 

zich wenden tot Enrico van Tuijl of ds. Jan Holtslag. 

Zinspiratiefestival ‘Wrijving geeft glans’ 
Op zaterdag 24 juni 2023 organiseert de protestantse 

(kern)gemeente Geloven in Spangen (Rotterdam) van 

10:00 - 14:00 uur weer een Zinspiratiefestival met de 

prikkelende titel: ‘Wrijving geeft glans’. Het belooft een 

prachtige dag te worden, vol inspirerende lezingen, 

praktische workshops, ruimte voor ontmoeting en 

meer. Beleef het ook mee! Voor meer info en opgave zie: 

https://geloveninspangen.nl/wrijving-geeft-glans/ 

Lied collecte: Gebed voor de werkdag 
Laat al mijn werk gezegend zijn en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis uw vrede zijn en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht  
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei;  
breng alles wat ik doe tot bloei.  
 
Laat al mijn werk tot zegen zijn voor mensen om mij heen. 
Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.  
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad  
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.  
 
Laat al mijn werk geheiligd zijn, een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; een spiegelbeeld van U. 
Werk door uw Geest met kracht in mij,  
tot uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon,  
tot aan de dag dat Christus komt. 


