In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. In deze
dienst zal de Heilige doop bediend worden aan Isa Menk-
veld en Laurens de Vries. We lezen Lukas 3:1-6. We doen
ditin het licht van Gods roepen. Tijdens een kerkenraads-
vergadering in het najaar hebben we vanuit het spreken
over het ambt stil gestaan bij Gods roepen van de mens.
Drievoudig. God roept zondaren. God roept gelovigen. God
roept mensen die aarzelen tot Zijn dienst. Deze zondag
zal het eerste punt behandeld worden. De twee aanko-
mende zondagen is het de bedoeling om aandacht te ge-
ven aan de twee overige punten. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door Arie-Jaap de Kok (orgel), Bart van
Genderen (piano), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit),
Maartje Heikoop en Lisanne Buchner (zang).

Na de dienst bent u/jij van harte welkom in De Rank. Kof-
fie, thee en fris staan voor u/jou klaar.

Tijdens de avonddienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. We
lezen Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus.
Alleen door het lijden en sterven van Jezus, de Christus
kan ik voor God gerechtvaardigd worden. Daarnaast lezen
we Galaten 3:1-18. Het thema is: Het gewicht en de
compleetheid van Jezus offer. De muzikale begeleiding
is in handen van Arie Buizert (orgel), Marieke de Ruiter

(piano).

1. Diaconie

2. Werk in plaatselijke gemeente

3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor
het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

9-1  Gebedskring, 20.15 uur in de Rank

Deze week starten de catechisaties weer op de
gebruikelijke tijden. Alle jongeren zijn van harte welkom.

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij Kees Van Vianen (Van Marlotstraat 27 - 3381CE)
spelen hartproblemen opnieuw op. Ook moet hij volgende
week naar het ziekenhuis in Utrecht voor een MRl in ver-
band met een verdikking rond de halsslagader. Al met al
weer een spannende periode. We leven met Kees en Sja-
nie mee en bidden om Gods leiding en bescherming. Ze
ontvangen momenteel liever geen bezoek aan huis.

cVandaag is er weer zon-
dagsschool! Het is de eerste
zondag van een blok met drie
verhalen over de rechters
van het volk van Israél. We
lezen hoe de rechters De-
bora, Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een
tijd waarin er nog geen koning in Israél is. Vandaag lezen
we Rechters 4:1-10, 12-16, en 5:1-3,12,31 centraal: het
verhaal over rechter Debora en generaal Barak die het op-
nemen tegen de Kanaanitische koning Jabin en zijn ge-
neraal Sisera. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Catechismus Zondag 15

Vraag 37 Wat betekent het woord 'geleden’?

De Heere Jezus heeft de toorn van God tegen de zonden
van alle mensen gedragen, tijdens zijn aardse leven en
vooral aan het einde ervan. Hij heeft met Zijn lijden, wat
het enige offer is, ons lichaam en onze ziel van de eeu-
wige verdoemenis verlost. Voor ons heeft Hij Gods ge-
nade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verdiend.
Vraag 38 Waarom heeft Hij 'geleden onder Pontius Pila-
tus'?

Hij is onschuldig veroordeeld door een aardse rechter.
Omdat Hij onschuldig is, kan Hij ons bevrijden van het
oordeel van God, dat over ons zou komen.

Vraag 39 Is het belangrijk dat Hij gekruisigd is, of maakt
het niet uit hoé Hij gestorven is?

Ja, want daardoor weet ik zeker dat Hij de vervloeking
die eerst op mij lag, op Zichzelf heeft gelegd. De kruis-
dood is namelijk door God vervloekt.



Vandaag zal Arie Buizert
de avonddienst op het or-
gel begeleiden. Het is de
bedoeling dat hij onge-
veer 2x in de maand
plaats gaat nemen achter het orgel. Ter informatie een
korte kennismaking: Marjan en ik zijn medio 2022 vanuit
Hoornaar aan de Voordijk in Schelluinen komen wanen en
leven vanaf begin vorig jaar kerkelijk met de gemeente
mee. Collega-organisten hebben mij benaderd met de
vraag om mee te gaan draaien in de pool van organisten.
Als amateur-organist speel ik al enige jaren in verschil-
lende kerken, maar in de eigen gemeente is dat zeker fijn
én spannend. Dat verzoek heb ik graag aanvaard. Het
voordeel is ook dat ik in meer kerkdiensten aanwezig kan
zijn, al is het achter het orgel anders dan in de bank of
op de stoel! Het begeleiden van de gemeentezang is een
belangrijk onderdeel van mijn taak. Het is een samenspel
tussen de gemeente en organist(e), en betekent onder
andere dat je goed naar elkaar luistert. Ik ga mijn best
daarvoor doen en ik hoop dat we met elkaar op deze ma-
nier de lofzang op een goeie manier gaande kunnen hou-
den, zoals u gewend bent met de huidige organisten, pi-
anisten en overige musici.

Beste jongens en meisjes
van groep 3-8, In de Kerk-
School-Gezinsdienst van
zondag 28 januari (9.30 uur)
kunnen jullie meedoen in een
kinderkoor in onze kerk. Hou je van zingen, doe dan mee!
We oefenen vrijdag 12, 19 en 26 januari van 12.05-
12.40 uur in het muzieklokaal in CBS De Hoeksteen. Geef
je uiterlijk donderdag 11 januari op door een mailtje te
sturen naar r.vanzuthem@cbs-dehoeksteen.nl. Tot dan!

Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaats-
vinden. Daar zal gastspreker Cocky Drost het gaan heb-
ben aver het thema: “Are you jealous?” Tijdens de avond
neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor
interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om
elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de Ma-
ranathakerk en start om 19:00, inloop vanaf 18:45.
Awake is voor jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien
wij jou daar? Tot dan!
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